Welsaam

Een stad bestaat uit stenen, uit straten en uit muren

Een stad heeft een gemeente, een stadhuis en besturen

Een stad bestaat uit mensen, uit naasten en uit buren

Een stad brengt mensen samen maar een stad heeft ook haar kuren

Een stad biedt veel te doen. Ruim kan men er kiezen
Tussen muren kun je mensen echter uit het oog verliezen
Des te groter is de pizza des te groter zijn de randen
Des te groter is de zee zo ook meer ruimte om te stranden

Met onze stad die groeit in deze ... roerige tijd

Kampt menigeen met armoe en stijgt ook de eenzaamheid
Nieuwkomers de taal nog niet eigen, als buitenstaander in de wijken
kan iedereen zich voelen welk’ leeftijd men ook bereikt

Op de zorg groeit de druk er wordt op overuur gewerkt
Capaciteit is ontoereikend, middelen beperkt

Maar de stad die bruist met mensen uit allerlei soort lagen
Hun zakken vol met steentjes die ze bij willen dragen

Met ogen om eenieder zich gezien te voelen laten,

Met monden om te praten over gevoel en om te vragen,
om te groeten, met verhalen te verbinden. Handen worden
uitgestrekt of ingezet om schouders te omwinden

Wageningers zijn ... voor een ander lief

Dat blijkt uit veelheid van het Burgerinitiatief

Voor jongeren en ouderen: ontmoeten, gratis hulp
taal of eten samen, Voedselbank of uit je schulp
te durven komen

door een veilige omgeving of een maatje om je dromen
waar te kunnen maken

Een vangnet in de straten, waar je buur en naasten waken
en klaarstaan voor het geval dat, je trekt aan de bel

In deze stad werken we samen en samen maken we het wel

Bob ter Haar
Stadsdichter Wageningen



